
Verslag  Wedstrijd 3 te Schellinkhout

Hoezo gaan we even een paar vissen vangen??

De spanning was weer te snijden op de parkeerplaats waar de hengels opgetuigt werden.

met een slinks oog bekijk je de concurrentie en welke nymhpen hun er aan hebben hangen,

De plaatsen waar je staat zijn geloot ,dus daar verander je niets meer aan.

Het startsein werd om 8.30 uur gegeven en als gekken het water in om een vis te vangen.

Ik kan wel zeggen dat het niet meeviel,want er stond een harde wind komend van rechts zodat je

van alles moest doen om de lijn toch maar ver in het water te krijgen.

Volgens de wedstrijdleiding kon je hier  voorn,winde ,baars en roofblei vangen,dus ik had de lijn zo gemaakt

dat er voor ieder wat wils was om in te bijten.

Na lang ploeteren kwam de 1e vis boven (een kanjer hoorde ik) 16.9 cm. 

Zelf dacht ik pff de 0 is eraf en nu door gaan .

Na 3 manches nog steeds 1 vis ,en er werd links en rechts toch wel een visje gevangen.

De teamleden kampten met het zelfde probleem, veel gooien en geen vis.

Om 17.00  uur was het gedaan en de uitslag bekent gemaakt

Ger 4 vissen  7e plaats

Martin 3 vissen 13e plaats 

helaas Jan en Ben 0 vissen

Maar de volgende keer gaan we weer knallen en gaan proberen de finale te halen.

Het Team


